
Het hart op de tong dragen 

Zenuwen, aders, spieren en organen 
Het lichaam, mijn lichaam 
Een mooie geweldige familie 
Bloedcellen, witte bloedcellen, ook wel de politie 
Maar ineens worden ze niet doorgepompt 
Waar kwam dat door? 
‘Het hart staat stil’ riep iemand. Er ontstond paniek 
‘Au, ik heb pijn op mijn borst’ zei ik 
Iedereen probeerde iets te doen dat helpt 
Maar het was hopeloos 
Iedereen was verdrietig, kwaad of boos 
Maar de tong dacht bij zichzelf 
Ik moet helpen! 
De tong pakte het hart en de tong droeg het hart 
Het hart gaf geen antwoord 
Maar de tong gebruikte al zijn kracht… 
En het hart reageerde 
Iedereen kon opgelucht ademhalen 
Het bloed stroomde door 
En het lichaam zei in koor: 
Heel erg bedankt tong 
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